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Verhalen langs de Zuidpunt

Vroeger zou dit een wandeling zijn geweest met het
ruisen van de golven op de achtergrond. Nu klinkt

de roep van vogels boven een uitgestrekt groen
landschap.

De Ruineroute volgt de contouren van zuidelijk
Schokland, omringd door bossen, moerassen en
natte graslanden. Een prachtige omgeving om de

verhalen over het vroegere Zuiderzee-eiland te laten
bezinken.



Praktische informatie

Waar begint deze route en wat is er nog meer te vinden?
Je leest het hier.

Vertrekpunt
Bezoekerscentrum
De Gesteentetuin
Keileemweg 1
8319 AC Schokland
Kijk voor openingstijden van het bezoekerscentrum
op onze website.

Volg het bordje‘Ruinewandeling’ naar links, langs het
bezoekerscentrum. De route staat aangegeven met
blauwe pijlen

Hoe kom ik daar?

Bezoekerscentrum De Gesteentetuin is bereikbaar
via de weg Lelystad - Emmeloord (A6), afslag Nagele
(N352, Schokkerringweg).

Totale oppervlakte: 492 hectare

AFSTAND WANDEL GESCHIKT GESCHIKT LAARZEN
ROUTE GESCHIKT VOOR VOOR AAN-
VOOR KINDEREN HONDEN BEVOLEN

2 ,5 ROLSTOEL (AANGELIJND)
UUR




Praktische informatie

Voorzieningen

Parkeerplaats (gratis).

Bezoekerscentrum De Gesteentetuin met (invaliden)
toilet, eten en drinken (let op: beperkt open).
(Picknick)banken langs de route.

Delen van de route zijn verhard en toegankelijk voor
een kinderwagen of rolstoel.
Andere delen kunnen oneffen en modderig zijn.

Tijdens het broedseizoen zijn sommige graspaden
afgesloten.




De indrukwekkende stenen rond het Bezoekers-
centrum De Gesteentetuin zijn afkomstig uit het
hoge noorden. Zo'n 200.000 jaar geleden kwamen
ze mee met het landijs dat vanuit Scandinavié
over ons land schoof. Er heerste toen een ijstijd.
Bij het wegpompen van het water tijdens de
drooglegging van de polder, werden de stenen
zichtbaar.

Maak een rondje langs de zwerfkeien, voordat je aan
de Ruinewandeling begint. Je zult hun afgeronde
vormen ontdekken; het gevolg van een veelbewogen
ijsreis. Begroeid met kussentjes mos vertellen de
veelkleurige stenen zwijgend hun verhaal.

Onderweg kom je allerlei informatie tegen, ook over
de eerste menselijke bewoners van dit gebied,
ongeveer 10.000 jaar geleden. Een hele stap terug in
de tijd.




De route voert het Schokkerbos in, waar de bomen
al flink zijn gegroeid. De boomstammen zijn bedekt
met een weelderige mossengroei, er groeien varens
en in de herfst komen overal paddenstoelen boven
de grond. De natuur is hier sterk verbonden met de
vochtige bodem, met een onderlaag van keileem
die regenwater vasthoudt. Doe je laarzen aan!

Het Schokkerbos is halverwege de vorige eeuw
geplant en bestaat voornamelijk uit eiken, essen

en naaldbomen. Soms zoeken reeén tussen de
ondergroei hun kostje bij elkaar. Veel vogels hebben
in het bos hun thuis gevonden, zoals de goudyvink,
boomklever en grote bonte specht. Maar ook roofvogels
komen voor: ransuil, buizerd, havik en sperwer.

Rond De Gesteentetuin
hangen kasten in de
bomen als onderkomen
voor boommarters.




Deze robuuste picknicktafel is gemaakt van eikenhout
van ongeveer 5.000 jaar oud, opgediept uit de
veenbodem langs de nabijgelegen Palenweg. Aan
weerszijden staan eiken die daar ook zijn gevonden,
als wachters uit de oertijd. Dankzij gunstige
omstandigheden in de bodem is het hout goed
geconserveerd. Onvoorstelbaar dat hier toen een bos
stond met zulke dikke bomen.

Vanaf de picknicktafel, gelegen aan de westzijde

van Schokland, kijk je naar terp de Zuidert. Een plek
om weg te dromen naar lang vervlogen tijden. Van
hier naar de overkant ligt het voormalige Zuiderzee-
eiland, iets hoger dan de omgeving. In 1859 werd

het eiland onbewoonbaar verklaard, de mensen
moesten vertrekken. Nu is het Unesco Werelderfgoed,
veiliggesteld voor toekomstige generaties.




Er vaart een schip op de Zuiderzee. De kerktoren

op de Zuidpunt van Schokland en de vuurtoren zijn
onmisbare bakens voor een veilige koers. Zo was het
tot in de 19e en 20e eeuw, toen Schokland nog een
eiland was. Nu resten nog de fundamenten van deze
bouwwerken, ooit markante onderdelen van deze
unieke plek.

De kerk van Ens kwam tussen 1300 en 1600
gefaseerd tot stand. Het is het oudste zichtbare
bewijs van bewoning op Schokland. Nu is de stenen
fundering een drager van herinneringen. Van pure
overlevingskracht, in strijd
met de elementen.

Het is de rustplaats van

de laatste bewoner van
Schokland, die hier in 2003
plechtig is herbegraven.
Een plek waar je vanzelf
even stil wordt.




Het volgende baken op deze wandeling is de Zuidert;
een terp met daarop een Schokkerwoning (replica).
Sta langs deze oostzijde van Schokland eens stil en
kijk uit over de natte graslanden en moerasgebieden,
ooit de Zuiderzee. Elk seizoen trekt andere vogels,
van ganzen en smienten in de winter tot grutto’s en
kieviten in voorjaar en zomer. Op verborgen plekjes
leven bijzondere amfibieén, zoals de rugstreeppad.

Het waterpeil is hier hoger dan in de omgeving;
belangrijk voor de natuur maar ook voor Schokland.
Sinds de drooglegging in 1942 is het eiland 1,5

meter in de polderbodem weggezakt. Het hogere
waterpeil gaat dit proces verder tegen. Ook houdt het
archeologische bodemschatten intact.

Vroeger was het water
een vijand, nu een
vriend.
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De zeewering van palen rond het voormalig
buurtschap Middelbuurt doet eigenaardig aan,
wanneer je over het gras of langs het pad ernaartoe
loopt. Het bouwwerk heeft geen functie meer,

maar herinnert aan de tijd waarin Schokland werd
omzoomd door de Zuiderzee. Bij zware stormen was
het land niet veilig en moest het worden beschermd
tegen golfslag.

Je kunt hier een bezoek brengen aan Museum
Schokland. Unieke objecten en filmbeelden maken
de roerige geschiedenis van het eiland en omliggend
gebied tastbaar, tot ver
in de oertijd. Ook is de
kerk van Middelbuurt te
bezoeken. Deze werd in
1717 gebouwd en nam
vanaf toen de functie
over van de kerk in Ens.
Het is nu een bijzondere
trouwlocatie.




